
#altijdvoorjou

Tweede Pinksterdag is Kunstdag!
Op maandag 25 mei gaan we op een laagdrempelige manier aan de slag
met het maken van kunst (schrijven, muziek maken, schilderen, dansen,
alles is goed). 

Mocht je niet weten wat te maken, doe dan mee met een
groepsopdracht.

Het thema is het gedicht Zien van Toon Hermans.

Speciaal voor deelnemers van het Leontienhuis
Maandag 25 mei van 10:00 uur tot 16:00 uur inclusief lunch onder
begeleiding van Charmaine, Fieke en Mariëlle
Graag vooraf aanmelden via website (inloopprogramma)

Het leven heeft mij dag aan dag
heel duidelijk laten blijken,
de mooiste dingen die je ziet,
die zie je, zonder te kijken.

Ze blijven bij je bovendien,
je hebt ze met je hart gezien.
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