
In onze maatschappij zijn veel mensen ontevreden over hun lichaam.
Wanneer je te maken hebt met een eetstoornis komt daar vaak ook een
vertekend lichaamsbeeld bij. Tijdens je herstel kan het zijn dat je
lichaam verandert en dat dit veel oproept.

Hoe zijn onze ervaringsdeskundigen hier mee om gegaan? En hoe
ervaren zij hun lichaam nu? Meld je aan voor onze bijeenkomst over
lichaamsbeeld via de website. Graag tot maandag 13 april!

Het Leontienhuis helpt je de moed en kracht te
verzamelen om je los te maken van de eetstoornis.
Wij begeleiden en steunen je tijdens dit proces. En
niet alleen jou, maar ook je naasten, zoals je ouders of
partner. Onze ervaringsdeskundigen zijn het
springlevende bewijs dat herstellen écht kan. Zij staan
voor je klaar.

Maandag 13 april 2026
Van 19:30 uur tot 21:00 uur 
Deelname is gratis
Voor mensen met een eetstoornis en hun naasten 
Aanmelden is verplicht via onze website

Over het Leontienhuis

Bijeenkomst over lichaamsbeeld


